
                       Verslag Texelweek van 27-9  t/m  4-10  ‘08 
 
     Zaterdag 27 Sept 
De wekker liep rond 7.30h af en na het ontbijt en nog wat pakken stond Kees keurig op tijd om 9.00h 
voor de deur. Het weer kon niet beter: ca 18 °C en nauwelijks wind. De pont scheen op ons gewacht 
te hebben want na aankomst bij de veerhaven konden we na korte tijd aan boord. Vanaf de boot kon-
den we meteen gaan turven. Visdief, Eidereend, Kok-, Kleine Mantel- en Zilvermeeuw, Zwarte Kraai, 
Kauw en Aalscholver. Eenmaal  “geland en ontscheept” eerst naar de Petten. Hier hadden we Ture-
luur, 2x Zwarte Ruiter, Torenvalk, Witte Kwik, Groenpootruiter, Kneutjes, Putters, Wulp, Bontje, Water-
snip, Spreeuw, Wilde en Krakeend, Grauwe Gans, Scholekster en Graspiepers. Daarna door naar de 
Mokbaai waar het erg laag water bleek te zijn zodat alles ver weg zat. Toch nog Bergeend en Fuut 
kunnen bijschrijven. Daarna te voet naar de Horsmeertjes en omstreken en hier hadden we Dodaars, 
Tafel-, Slob- en Kuifeend, Smient, Kleine Zilver en Grote Mantelmeeuw. Langs het wandelpad foura-
geerden Zwartkoppen en Roodborsten en in het riet aan het eind van het verharde pad riepen en vlo-
gen Baardmannetjes. In de vochtige duinvalleitjes veel Graspiepers en een Tapuit. Daarna zijn we via  
Den Hoorn voor wat boodschapjes, naar het Grote Vlak gegaan. Hier Buizerd, Tapuit, Bontbekplevier 
en Dodaars. Daarna rustig door naar de Robbenjager waar we meteen een Visarend hadden die, naar 
later bleek, regelmatig kwam vissen in het meertje achter de camping. Op de camping verder: Boeren-
zwaluw, Goudhaan, Groenling, Winterkoning, Waterral, Waterhoen, Grote Bonte Specht, Vink en Win-
terkoning. Na een aankomstborrel en wat installeren en bedjes opmaken nog even naar de Tuintjes 
waar we een prachtige Blauwe Kiekenman en veel Roodborsttapuiten hadden. Al met al een heel 
goede eerste dag met 71 soorten. We hadden de borrel verdiend en op bloemkool, gele rijst en kerrie-
saus konden we prima slapen. 
 
     Zondag 28 Sept 
We werden pas om 8.15h wakker en dat is natuurlijk niet vroeg voor vogelaars maar het zou die week 
nog wel later worden! Het weer was wederom schitterend en na het ontbijt zijn we eerst naar het 
Renvogelweitje gegaan waar we Fraters, Witte Kwikken, Roodborsttapuiten en Graspiepers hadden. 
In de Tuintjes vonden we hierna Zwarte Mees (echte invasie) en Tjiftjaf. Er ging daarna nogal wat tijd 
zitten in het afchecken van grote groepen Spreeuwen waarin een Roze Spreeuw was gesignaleerd. 
Helaas niet gevonden. Terug dan maar naar de camping om vervolgens met de fiets naar De Cocks-
dorp te gaan omdat daar ook een Roze Spreeuw was gezien. Behalve 2 Visarenden boven de cam-
ping leverde dit ook niks op. Toen we het zoeken zat waren zijn we via de Waddendijk  naar Zeeburg 
en De Schorren gefietst. Op De Schorren Slechtvalk, ♀ Blauwe Kiek en 36 Lepelaars en op het Wad: 
Goudplevier, Wulp, Scholekster, Tureluur, Kanoeten, Rosse Grutto’s, Steenlopers en Bontjes. Via het 
Bladkoningbosje nog maar eens naar De Cocksdorp voor de Roze Spreeuw maar wederom niks. Dan 
maar naar de Bosjes van Robertson en onderweg daar naar toe hadden we op een akker Turkse 
Tortels, Holen- en Houtduiven. In het genoemde bosje zaten veel Gekraagde Roodstaarten en Zwart-
koppen en een Kramsvogel vloog door onze onderzoeksaktiviteiten uit de struiken. Ca 2000 Spreeuw-
en gaven een mooi luchtballet weg. We waren het daarna zat en zijn naar de camping teruggegaan 
maar na een dagafsluitertje kregen we toch weer de kriebels en zijn nog even langs het Renvogelwei-
tje gegaan waar ik vrijwel meteen de gezochte Roze Spreeuw uit een groep badderende gewone ex-
emplaren pikte. Meteen nadat ook Kees het beestje had gezien vloog de hele club op en verdween in 
de duinen. Mazzel! Daarna nog even over zee gekeken en hier hadden we onze eerste Zwarte Zee-
eenden. Toen waren we het echt zat en zijn aan onze verslagen, streeplijsten en borrel(s) gegaan. 
 
     Maandag 29 Sept 
Na een nacht met af en toe een flinke plensbui werd ik pas om 8.30h wakker. Kees was er al uit en  
was al met het ontbijt bezig, de lieverd. Toen we daarna wilden vertrekken naar de Bleekersvallei 
kwam de Visarend zeer onverwachts op fotografeerbare hoogte over maar verdween vrijwel onmiddel-
lijk weer. De hele week zou het niet lukken om het beest te fotograferen (tot mijn frustratie)! Okay, de 
Bleekersvallei dus. We hadden hier een ♀ Paapje en later bij het Houten Bakje onze eerste Koper-
wiek. In de Lijsterbessen meerdere Zwartkoppen en Koolmezen en in de Grove Dennen veel Zwarte 
Mezen. Vervolgens naar de Mokbaai waar we Pijlstaart als nieuwe soort hadden. Hier werden Rosse 
Grutto’s opjejaagd door een Slechtvalk. In de slenkjes 6 Kleine Zilvers en 1 Lepelaar. In het riet, meer-
dere roepende Baardmannetjes. Vervolgens naar het Horntje waar Graspiepers, Witte Kwikken en 
Putters zaten in behoorlijke aantallen. De volgende halte was Dijkmanshuizen waar we als vanouds 
onze eerste Brandganzen hadden en de bijna vastgegroeide ♀ Slechtvalk. Deze keer kwam ze tege-
lijk met onze aankomst terug van een rooftocht en begon meteen smakelijk te scheuren en te eten.  



Alles bij elkaar telden we weer 3 verschillende Slechtvalken op het 
eiland. Op de valreep konden we nog een jagende Bruine Kiek no-
teren. We zijn daarna naar het Waagejot gegaan maar daar waren 
we gauw klaar want het was er een lege boel. Door naar de Ijzeren 
Kaap waar we niet de aantallen Geoorde Futen hadden die we daar 
andere jaren telden. 3 Mosselvissers stroopten daar grondig de bo-
dem af en je kunt je afvragen wat er voor de vogels overblijft als ze 
zo’n gebied hebben schoongeveegd. We zijn daarna rustig richting 
camping gereden maar konden onderweg nog Knobbelzwaan bij-
schrijven. Na een boodschapje in De Cocksdorp zijn we toch nog 
maar een uurtje zeetrek gaan doen op een luw plekje bij de vuurtoren. In eerste instantie gebeurde er 
niet veel maar gaandeweg kwamen er wat groepjes Zwarte Zeeeenden langs en doken er adulte en 
juveniele Jan van Genten op. Op het punt van weggaan pikten we nog een Middelste Jager op die 
een Kleine Mantelmeeuw belaagde. Na een serie achtervolgingen werden de rollen kortstondig omge-
draaid en ging de Kleine Mantel achter de Jager aan. Je moet maar durven. We vonden het daarna 
welletjes en stopten bij 11 nieuwe soorten op deze koude (15° C)  winderige en regenachtige dag. Als 
afsluiting maar weer aan de borrel, verslag schrijven en kijken hoe Kees een pan Spaghetti kokkerelt. 
 
     Dinsdag 30 Sept 
De dag begon in mineur. ‘sNachts was er een heleboel regen gevallen met soms forse windstoten en 
dat ging op de dag gewoon door. Bij al die narigheid begaf de waterpomp van ons keukentje het ook 
nog eens en dat was knap lastig. Gelukkig zijn Kees en ik niet voor één gat te vangen dus na enig ge-
improviseer hadden we een vervangend exemplaar gemonteerd en konden we weer naar hartelust 
tappen! Je raakt toch gauw verslaafd aan een minimum aan comfort. Ondanks het beroerde weer zijn 
we toch maar naar ons bekende zeetrekplekje bij de vuurtoren gegaan. Achter de paraplu, warm inge-
pakt en enigszins beschut achter de Duindoorns was het ook tijdens buien redelijk goed uit te houden. 

 
Ondanks de harde westenwind viel de oogst aan zeevogels wat tegen. Een aantal adulte en juveniele 
Jan v Genten die vaak ver uit de kust bleven, 1 Grote Stern, 1 Visdiefje, enkele Futen, Eider- en Zwar-
te Zee-eenden en als klapper een erg spitsvleugelige en donkergrijze Jager die niet ver van het strand  
snel en sternachtig doorvloog. We konden niets wits of lichts aan het beestje ontdekken dus onze kon-
klusie was: juveniele Kleinste Jager ook al omdat we niets gezien hebben van verlengde staartpen-
nen. Mooie soort. 10 Minuten later kwam hij/zij weer terugvliegen richting open zee. Rond 13.00h zijn 
we weer richting camping gereden om daarna tijdens een korte droge periode nog wat rond te vogelen 
Op het Renvogelweitje is altijd wel wat te vinden. Dit keer Kneutjes, Witte Kwikken, Tapuiten, 5 Fazan-
tehennen, Smienten, Wintertalingen en een paartje Slobeend. Een ♀ Blauwe Kiek joeg de pietjes nog 
even de stuipen op het lijf. Daarna nog even naar de Tuintjes waar het ook al armoe troef was. In de 
stromende regen zijn we derhalve maar naar ”huis” gegaan waar we middels een borrel of twee en elk 
een halve warme rookworst weer een beetje op verhaal kwamen. En de regen bleef maar kletteren…. 
 
     Woensdag 1 Okt 
Na weer een onstuimige nacht met harde slagregens bleef ons weinig anders over dan maar wat uit te 
slapen. Over negenen toch maar eens d’ruit en kort daarna werd het warempel een beetje droog. Tij-
dens m’n wasbeurt ontdekte ik een kleine Teek die zich makkelijk liet verwijderen maar ik moet dat 
plekje komende tijd wel in de gaten houden. 2 Lyme-besmettingen in één jaar tijd is toch iets teveel 
van het goede! Na het ontbijt zijn we naar Paal 15 oftewel de Westerslag gegaan voor zeetrek maar 
daar ging het zo tekeer dat we rechtsomkeer maakten en eerst naar wat bospietjes gingen zoeken bij 
het Turfveldje. Hier zaten veel Koperwieken die fourageerden op Lijster- en Vogelkersbessen. Ook tal- 
rijk waren de Zwarte Mezen en we konden twee nieuwe soorten noteren: Zanglijster en Boomkruiper. 



Kees maakte me op zeker moment attent op een Goudhaantje dat een 
half metertje boven m’n hoofd aan de takken van een Grove Den hing 
te fourageren. Tot onze verbazing stak het beestje op zeker moment de 
kop in de veren en deed kortstondig even een tukje. Toen het beestje 
daarna wakker werd wilde hij best even voor me poseren. Daarna nog 
maar eens de Westerslag geprobeerd en omdat het iets minder ruig 
was geworden kropen we weg achter de strandtent. Evengoed werden 
we bij tijd en wijle nog gezandstraald en onze optische spullen kregen 
het zwaar te verduren. M’n scoop kreeg ik ‘savonds pas zandvrij door 

hem onder de kraan te houden! Leve de waterdichte Swarovski. We werden trouwens wel beloond 
voor onze ontberingen. Dicht bij het strand zagen we op zeker moment een groepje van 3 Grauwe 
Pijlen op ca 150 meter. Zo dichtbij had ik ze nog nooit. Een Vaaltje werd al vroegtijdig opgepikt en we 
konden het beestje daarom geruime tijd volgen. Dit beestje vloog ook dichtbij langs en omdat we wat 
hoger stonden keken we het vogeltje op de rug zodat de tweekleuri-
ge armvleugel/mantel en de witte stuit mooi waren te zien. Buiten 
veel, wat verder weg vliegende Pijlstormvogels die door het grauwe 
weer overwegend donker overkwamen, vlogen er ook veel Jan van 
Genten. Een donkere Jager kwam ook op korte afstand al keilend 
langsvliegen en afstekend tegen het schuim van de golven waren de   
iets langere en afgeronde middelste staartpennen mooi te zien. Dit 
was onze eerste Kleine Jager. Een Pijlstormvogel die ook vrij dicht 
onder de kust langskwam had een vuilwitte buik en dito ondervleu-
gels. Het was zeker geen Grauwe Pijl en nadat we er ‘savonds uitgebreid de vogelboeken op nage-
slagen hadden konden we niet anders konkluderen dan dat we een Vale Pijl hadden gezien. Helaas 
was ik niet snel genoeg om er een foto van te maken. Na een paar uurtjes zandhappen vonden we het 
welletjes en zijn we verkast naar ons plekje bij de vuurtoren. Hier eveneens een aantal Jan v. Genten 
en nu, veel verder weg, enkele Grauwe Pijlen. Die waarnemingen werden veelvuldig onderbroken 
door weer een striemende regenbui waarin af en toe zelfs hagelstenen voorkwamen en daarna kon-
den we dan weer even genieten van een korte droge periode met soms prachtige regenbogen.                

Rond 16.00h tussen, nou ja net niet, twee dikke plensbuien door, gingen we weer caravanwaarts. De 
oogst van deze dag was welgeteld 5 nieuwe soorten. Nou ja, wie het kleine niet eert…. Goed en wel 
in de caravan kregen we een kletterende hagelbui met een knetterende donderslag over ons heen. Er 
zat nagenoeg geen tijd tussen de bliksemflits en de donderslag dus dat was vlakbij. Eenmaal uit onze 
beschermende kleding gepeld kwam natuurlijk al ras de fles op tafel want de diepgaande emoties en 
de vele ontberingen van de afgelopen dag moesten zo snel mogelijk verwerkt worden. Met deze stel-
ling zal echt elke psychiater het onmiddellijk eens zijn. Met de kachel aan en een stemmig muziekje 
schrijven we vervolgens onze verslagjes. Het menu vermeldt Indische maaltijd met Broccoli en koffie 
met een cognacje toe. We komen weer helemaal bij. 
 
     Donderdag 2 Okt 
Na weer een ruige en natte nacht een beetje uitgeslapen en na het ontbijt op pad richting de plas/dras 
weilandjes langs de Staart. Omdat er niks viel te zien zijn we doorgereden naar de Indianenboerderij 
aan diezelfde Staart en hier hadden we zomaar weer twee nieuwe soorten: Kemphaan en Witgat. 
Hierna via Oudeschild naar Dijkmanshuizen waar Kees een Kleine Strandloper ontdekte. De Slecht-
valkdame was deze keer even niet thuis. In de plasjes links van de weg onze eerste Kluten. Bij de 
Ijzeren Kaap hadden we 3 Oeverlopers en op het Wad onze eerste Kuifduiker en Roodhalsfuut. 



Hier zaten ook mooie aantallen Geoorde Futen. Rijdend richting Noord hadden we op een pasgerooid 
en erg blubberig aardappelveld onze eerste Zilverplevieren. Hier zaten ook veel Goudplevieren en in 
wat mindere aantallen Bonte Strandlopers en Kemphanen. Daarna nog maar eens gaan kijken bij 
boerderij Zeeburg waar we 2 Grauwe Vliegenvangers en 1 Tuinfluiter konden bijschrijven. Op de Mei-
doorns fourageerden veel Koperwieken, Merels en Zwartkoppen. Daarna nog even een kijkje over de 
Waddijk genomen en daar was het vanwege het gunstige tij lekker druk met vogels. Rosse Grutto’s, 
enkele Dwergmeeuwtjes, 11 Lepelaars, 1 Kleine Zilver, Scholeksters, Steenlopers, Bontjes, Tureluurs 
en tenslotte weer een nieuwe soort: we hoorden Regenwulp roepen. Daarna moesten we nog even 
De Cocksdorp in voor een paar boodschapjes en daar troffen we ene Ron Sinoo aan in een zeer 
karakteristieke houding: peuk en pils losjes in de vingers en een beschouwende blik in de ogen. Even 
bijgekletst, boodschapje gedaan, naar huis gegaan, verslagje geschreven, borreltje gedronken. De 
volgorde kan ook anders geweest zijn, na enkele borreltjes weet je dat niet meer zo precies. 
 
     Vrijdag 3 Okt 
De dag begon voor de verandering eens droog. Na het ontbijt naar de Westerslag voor een paar uur-
tjes zeetrek. Nou die moeite hadden we ons kunnen besparen want er vloog hoegenaamd niks. Wat 
Jan v Genten, Eiders, Zwarte Zeeeenden, Grote Sterns en Visdiefjes  
De foto van de Grote Stern hiernaast heb ik gemaakt in Den Helder 
maar dit plaatje paste wat minder in het eind van het verslag en van-
daar dat ik het beestje wat eerder laat opdraven. Vindt hij/zij niet erg  
denk ik. Alle plaatjes zijn trouwens gemaakt via m’n kijker en het bij-
behorende stuk stofzuigerslang. Hierna de boel ingepakt en door 
naar de Slufter. Ook hier was het geen vetpot, een Sperwer en een 
Regenwulp en uiteraard de gewonere soorten. Nog maar eens naar 
Zeeburg waar erg veel Koperwieken en Kramsvogels en in mindere 
mate Koolmezen, Putters, Roodborst, Grauwe Vliegenvanger, Me-
rels en enkele Grote Bonte Spechten vlogen. Op het Wad hoorden we Zwarte Ruiter en Groenpoot-
ruiters en fourageerden Goudplevieren, Visdiefjes en Grote Sterns en wat er verder nog aan Wadsop-

pers vliegt en peurt en fourageert. Wel hadden we ook weer een nieuwe soort: 
we hoorden een langsvliegende Oeverpieper roepen. Rond 16.00h terug rich-
ting vuurtoren waar we nogmaals een uurtje zeetrek gedaan hebben met een 
uiterst mager resultaat. Bij terugkomst nog even bij het Renvogelweitje geke-
ken en we hadden daar buiten Tapuiten, Graspiepers en Witte Kwikken ook 
nog een nieuwe soort te weten een ♀ Bonte Vliegenvanger in de ruigte. Ook 
nog maar even naar de Tuintjes maar ook hier waren we snel klaar, er roerde 
zich hier hoegenaamd niks. Toen we daarna de camping opreden zagen we 
“onze” Visarend weer eens biddend boven het meertje achter de camping 
hangen. Ik maande Kees tot meer spoed maar Kees merkte wijs op dat hier 
een onverbiddelijke maximum snelheid van 5 km/uur gold. Toen we uiteindelijk 

aankwamen op het overzichtspunt was de vogel al weer letterlijk gevlogen. Tikkeltje teleurgesteld naar 
de caravan en daar de teleurstelling maar weer gesmoord in, U raad het al: een kleine alcoholische 
versnapering. Je moet toch wat!   
      
     Zaterdag 4 Okt  
En dit wordt al weer de laatste dag en natuurlijk was het dus eindelijk weer eens goed weer. Na het 
ontbijt zijn we als twee echte huisvrouwen aan de slag gegaan om de caravan weer netjes achter te 
laten want volgend jaar komen we hier weer graag terug. We stonden mooi op tijd bij de veerpont en 

verlieten Texel om even over el- 
ven. Omdat het nog stevig waai-
de zijn we aan de loefzijde gaan 
kijken of er nog wat leuks was te 
zien en dat was niet tevergeefs 
want we ontdekten eerst één en 
later nog een Kleine Jager die 
vanaf de Noordzee het Marsdiep 
opvlogen en achter de Meeuwen 

aan gingen jagen die de pont vergezelden. Via m’n kijker kon ik een paar plaatjes schieten van een 
van die Jagers. Altijd weer spektakulair om te zien hoe die lastpakken de Meeuwen op hun huid zitten.  



Kees zag nog hoe een van de achtervolgde Kokmeeuwen z’n krop leegde en hoe dit braaksel onmid-
dellijk in de vlucht werd opgepikt door de achtervolger. Waarschijnlijk was het brood dat in ruime mate 
werd verstrekt vanaf de pont. Of die Jager daar nou zo blij mee was betwijfel ik.  
Een aardig plaatje is ook onderstaande afbeelding waarbij de Jager een aardige achtergrond krijgt. 

 
Nadat we van de pont afkwamen zijn we nog even de dijk opgelopen omdat we al meteen weer in een 
file terechtkwamen. We hebben nog wat plaatjes gemaakt van Grote Sterns die soms dicht langs de 
dijk fourageerden. Daarna was het gevogel toch echt tot een einde gekomen en zijn we weer richting 
Hilversum en Bilthoven gereden. Kees zette me rond 13.30h thuis af en dat was het dan. Ondanks het 
soms beroerde weer hebben we toch een prima week gehad met 117 soorten. Kees, en nog bedankt 
voor je prettige gezelschap. 


